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Woorden doen ertoe: wijsheid om door te geven

zoek
je weg
volg je gevoel
benader de toekomst met
vertrouwen

Tel je zegeningen.
Zoek de verbinding. Ook al denk je 
dat je gelijk hebt probeer toch die 
ander te begrijpen.
Nil volentibus arduum: niets is 
moeilijk voor hen die willen.
Voor wie niet luistert, komt alles 
onverwacht.
Zorg eerst voor dingen dicht bij 
huis. Ruim je kamer op voor je de 
wereld gaat redden. Ga dan de 
wereld redden.
Alles heeft zo zijn tijd.
Zie en geniet van het kleine.
Elk kruid zijn geur, elke bloem 
haar kleur, ik ben die ik ben.
Je weet pas wat je mist als het er 
niet meer is.
Aangezien jij de windrichting niet 
kunt veranderen moet je leren je 
zeilen bij te stellen.

bijEen Woorden doen ertoe
Martin Luther King: Ik heb een droom dat op een dag … de zonen van 
voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders in staat zullen 
zijn samen aan te schuiven aan een tafel van broederschap.

De coverfoto is van AP.

Liefde heelt. Het heelt hen die het 
schenken en het heelt hen die het 
ontvangen.
Oordeel niet en zeker: veroordeel 
niet.
Je moet de mensen nemen zoals 
ze zijn, niet zoals je wilt dat ze 
moeten zijn!
Het leven hangt aan een zijden 
draadje. Weest bereid!
Een mens lijdt dikwijls het meest 
door het lijden dat hij vreest en 
wat niet… etc. etc.
Wat u niet wilt dat u geschiedt, 
doe dat dan ook een ander niet.
Probeer elkaars gelijke te zijn en 
niet te oordelen over een ander.
Geef liefde en je zal liefde 
ontvangen.
Omgaan met mens, dier en 
schepping: het begint en eindigt 

met: respect.
Il n’est jamais trop tard: het is 
nooit te laat.
Jezelf geven en openstaan voor 
een ander is ontvangen.
Vertel elkaar verhalen.
Alleen ga je snel, maar samen kom 
je verder.
Pluk de dag!
Een vrolijk hart bevordert de 
genezing.
Een wijs mens weet wanneer die 
moet te zwijgen.
Al is de leugen nog zo snel, de 
waarheid achterhaalt haar wel.
Wensen vervagen en blijven 
onvruchtbaar. Beloften (ook 
kwetsbaar, maar ze) verbinden 
zich voor de oogst.
Doe wél, en zie niet om.
Kijk goed om je heen, er is 

De coverfoto zullen velen herkennen. Een iconische 
foto waar de woorden “I have a dream” bij horen. 
In 1963 sprak Martin Luther King deze woorden 
voor een publiek van meer dan 250.000 mensen. 
Zijn woorden hebben veel teweeggebracht in een 
samenleving waar geen gelijke rechten waren voor 
bijvoorbeeld voormalige slaven en de zonen van 
voormalige slavenhouders.

In het hoofdartikel lezen we woorden, spreuken 
voor 2026, opgeschreven door mensen uit onze 
kerkgemeenschap. De predikanten schrijven over 
de vieringen in de Goede Week en met Pasen, in 

het kerkelijk jaar zijn dit hoogtepunten. En dan de 
aandacht voor de tentoonstelling Heel de aarde, die 
in maart en april in een dienst maar ook in andere 
bijeenkomsten een rol zal spelen. En op de pagina 
Jeugd en Jongeren krijgt u van de oppas een mooi 
inkijkje.

De redactie wenst u veel kijk- en leesplezier en 
reacties zijn van harte welkom.

Hannie Luiten

Van de redactie

>>

Op zondag 4 januari preekte ik over het bijbelboek Spreuken: 
een boek vol alledaagse wijsheid. Vaak doorgegeven van de ene 
generatie op de andere. Ik vroeg in deze dienst welke spreuken 
wíjzelf meegekregen hebben. En ook dóór zouden willen geven. 
Want woorden kunnen impact hebben, woorden doen ertoe! Veel 
spreuken kwamen die zondag en ook daarna naar mij toe. Ik heb ze 
verzameld en voeg ze hierbij: ons eigen spreukenboekje!



 3 bijEen

Christoph Blumhardt citerend, 
uit Karl Barth’s Lebenslauf van 
Eberhard Busch).”

Met deze bemoediging eindig ik 
ons spreukenboekje!

Martine Nijveld
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Vacatures
Machteloos 
toekijken?

altijd iemand die niemand ziet.
Niet het vele is goed, maar het 
goede is veel.
Kijk vooral naar voren en niet naar 
achteren om je doelen te bereiken.
Ken Hem in al uw wegen, en Hij 
zal uw paden recht maken.
Don’t worry, be happy (staat 365 
keer in de bijbel, dus voor iedere 
dag)
Bedenk dat je uniek bent. Net als 
iedereen.
Wie goed doet, goed ontmoet.
We zijn allemaal een druppel en 
samen maken wij de golf naar een 
goede beweging.
Liefde, vrede, voorspoed.
De liefde zal uiteindelijk 
overwinnen.

En één iemand maakte er een 
kleine overdenking van:

“Hierbij een ander soort spreuk, 
maar één die soms goed helpt 
dingen te begrijpen: “Zu erst 
kommt das Fressen, dann die 
Moral” (Dreigroschenoper van 
Bertolt Brecht). Zo lijkt Trump 

c.s. alleen maar uit op Fressen 
(graaien) en alle “Moral” er bij 
te fantaseren (maar dat gebeurt 
overal vaak). Daartegenover geen 
spreuk maar een uitspraak: Aber 
nur ja die Ohren nicht hängen 
lassen! Nie! Denn “es wird regiert!”.  
(Laatste woorden Karl Barth, 



bijEen 4

Het Nu van Geloven

Eind vorig jaar was ik geveld door een pittige griep. Gelukkig voel ik 
mij ondertussen weer helemaal de oude (en hoe heerlijk is dat)! Het 
meeleven vanuit de gemeente heeft mij goed gedaan. En ook was 
het weer fijn om zoveel goede wensen rond kerst/oud en nieuw te 
ontvangen. Hartelijk bedankt!

Door die griep ging de gespreksgroep ‘Het Nu van 
Geloven’ later van start. Maar half december was 
het zover. Ondertussen hebben we twee avonden 
gehad. En het is een feest: met een mooie groep 
mensen loopt de zaal in de kerk vol, en wat volgt zijn 
levendige gesprekken. Ik lever elke keer ‘leesvoer’ aan: 
een tekst van een theoloog van nu. 

We begonnen met gedachten van Claartje Kruijff en 
Stefan Paas. En de derde avond (26 februari) staat 
Alain Verheij op het programma. Ook in maart (26 
maart) komen we nog een keer samen. Wie alsnog 
aan wil sluiten is natuurlijk van harte welkom. Om 
met elkaar in gesprek te gaan over wat je gelooft, 

niet (meer) gelooft of toch weer gelooft, over wat je 
inspireert, raakt, goed doet. Graag even aanmelden: 
dan kan ik het leesvoer toesturen.

Ook bij het kerkasiel blijven we betrokken. Op 27 
januari reisde een groep af naar Kampen. Nieuwe 
data zullen in de zondagsbrief staan. De uitkomst 
van het kerkasiel is ongewis, de familie Babayants 
woont al meer dan een jaar in de kerk. Het houdt ook 
ons al deelnemers bezig: hoe zal het verder gaan? 

Martine Nijveld
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Zorg voor de ziel

Onder deze mooie titel: ‘zorg voor de ziel’ ga ik dit jaar zes keer een 
tweedaagse in klooster Heeswijk Dinther doorbrengen met collega 
zielzorgers. Het programma zal bestaan uit groepswerk, stilte en 
kloostervieringen. We gaan mystieke teksten lezen en verschillende 
thema’s worden ingeleid door sprekers. En dan zijn er nog de 
‘geestelijke oefeningen’ rondom Schrift en geschreven woord, maar 
ook door middel van dans en drama.

Ik heb er zin in en vind het ook wel 
een beetje spannend. Eigenlijk ben 
ik geloof ik meer gewend aan het 
bezig zijn en blijven, dan aan de 
stilte en de bezinning. En dat heeft 
ook wel wat te maken met de vele 
klussen die er te doen zijn en het 
werk dat eigenlijk nooit ‘af’ is. 

Ja, natuurlijk reflecteer ik 
wel, bijvoorbeeld tijdens de 
voorbereidingen van een 
overweging, of een van de vele 
uitvaarten van de laatste tijd. 
Heel mooi en bijzonder om daarin 
betrokken te zijn overigens. En 
ook al wandelend in bos en 
uiterwaarden. Maar de bezinning 
is in deze omvangrijke cursus 
veelmeer echt dóel dan ‘slechts’ 
een middel. En dat zal vast wat 
onwennig zijn. Gaat het lukken om 
mijzelf wat stil te zetten? 

Hoewel, ook déze cursus is niet 
alleen voor mijzelf, want ik hoop 
daar natuurlijk ook weer inspiratie 
uit mee te nemen voor onze 
gemeente.  

Woorden doen ertoe staat er zo 
mooi op de cover van deze bijEen. 
Helemaal mee eens! Woorden 
hebben impact, op positieve en 
minder positieve manieren. Maar 
ook de stilte doet ertoe. Voor, 
tussen, na, of in plaats van de 
woorden. Daarom ga ik dit jaar 
proberen goed voor mijn ziel te 
zorgen. Zorgen jullie mee? 

Irene Pluim
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Jeugd en jongeren

Oppas (0 tot 4 jaar) en kindernevendienst 
(basisschoolleeftijd) tijdens alle morgendiensten

Tieners: elke zondag welkom en elke eerste en 
derde zondag van de maand tienergespreksgroep

Kindernevendienst: Veertigdagen, 
op weg naar Pasen.

Vanaf zondag 22 februari begint de 
Veertigdagentijd. De tijd waarin we terugdenken aan 
wat Jezus en zijn leerlingen meemaakten voordat 
Jezus aan het kruis kwam, maar ook uit de dood is 
opgestaan! In deze zondagen reizen we mee met 
Jezus langs verschillende plaatsen waar Jezus is 
geweest op weg naar Pasen. Reis jij met ons mee?

Zoals we gewend zijn, zullen er ook deze 
Veertigdagentijd boekjes voor thuis beschikbaar zijn.
We maken er samen weer een mooie tijd van! 

Sandra en Marti

KND XXL

Op zondag 1 maart aanstaande is er KND-XXL 
voor de kinderen van groep 6 t/m 8. Dit keer met 
als thema ‘De Bijbel’.

Dominee Martine zal meer vertellen over hoe de 
bijbel is opgebouwd en handige weetjes komen aan 
bod. Vragen die je altijd al hebt willen stellen aan de 
dominee kun je nu eindelijk kwijt.

Vanaf 9.45 uur is de inloop en direct om 10.00 uur 
willen we starten. Superleuk als jij er ook bij bent.

Ds. Martine en Bastiaan en Inge (leiding 
kindernevendienst)

Groeten uit de crèche

Terwijl in de kerk de welkomstwoorden van de dominee klinken, zijn 
wij in de crèche (0-4 jaar) vaak al druk bezig. Jasjes aan de kapstok, 
speelgoed uit de kasten en spelen maar! Afgelopen zondag zei een 
peuter heel beslist: “Papa, jij mag nu weer zingen in de kerk, ik ga 
spelen.” Dat is precies hoe het voelt: een veilige plek waar kinderen 
met vertrouwen achterblijven.

Een oppasochtend is warm en 
levendig. We bouwen torens, lezen 
boekjes, spelen met de treinbaan 
of in het keukentje. Er is ruimte 
voor rust en voor reuring. We zien 
hoe fijn het is dat kinderen elkaar 
ontmoeten en hoe bijzonder het 
is om samen even zorg te dragen 
voor de allerkleinsten.

Om die fijne ochtenden te 
behouden, kunnen we jullie hulp 
goed gebruiken en zijn we op zoek 
naar de volgende zaken:
•	 Oppasvrijwilligers: Je past 

nooit alleen op. We doen 
het samen. Twijfel je of het 
lichamelijk te doen is voor je, 
maar zou je wel graag mee 
willen doen? Laat zeker van je 
horen, er is veel mogelijk.

•	 Instrumentjes: We willen meer 
zingen en muziek maken in 
de crèche. Heb jij nog mooie 
instrumentjes liggen thuis die 
niet gebruikt worden? Daar 
zouden we heel blij mee zijn. 
Bij voorkeur geen instrumenten 
op batterijen.

•	 Speelgoed: Poppen en 
toebehoren, aanvullingen 
op houten treinbaan ... Het 
meeste wat we hebben is erg 
verouderd en aan vervanging 

toe. Heb je hiervan nog 
speelgoed liggen dat nog in 
goede staat is? Wij zijn er 
waarschijnlijk blij mee.

•	 Een stoffen voetbal: Zacht, 
veilig en ideaal voor binnen.

Kortom: wil je graag meedoen of 
heb je iets liggen waarmee de 
kinderen graag zouden spelen? 

Spreek ons gerust aan of stuur 
een berichtje naar Marie-Louise 
Hoekstra-van Duijn (jeugdwerk@
pkn-oosterbeek-wolfheze.nl).

Zo zorgen we er samen voor dat 
ook de kleinsten zich elke zondag 
gezien en welkom voelen.
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In memoriam

Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Kees Hooijer (18 januari 1931 – 25 november 2025)
Kees werd geboren op een boerderij in Mariëndaal, als jongste van zes kinderen, met een tweelingbroer. De 
oorlog maakte hij heel bewust mee. Met Bertha ging hij later wonen aan de Loopbergenseweg, het huis waarin 
hij ook overleed en waar Dik, Tineke en Wilna geboren werden. Kees was een harde werker, hield van eenvoud 
en kon intens genieten van de natuur en vooral ook van de familie. Het vroege overlijden van Bertha gaf veel 
verdriet. Nieuw geluk vond Kees met Truus, met wie hij ruim 37 jaar samen was. ‘Uw genade is mij genoeg’, 
stond boven de rouwkaart en gaf samen met het ‘loflied op de liefde’ inhoud aan zijn afscheidsdienst. Kees 
leefde met geloofsvertrouwen en was vooral ook dankbaar voor zijn leven. Kees werd 94 jaar. (IMP)

Ada Arends – Haitsma (31 juli 1930 - 28 november 2025)
Ada groeide op in Bolsward. Werd later onderwijzeres. Samen met Wim, die in de lente van 2023 overleed, 
kreeg zij drie kinderen. Ga met God en Hij zal met je gaan. Deze woorden kleurden haar leven en haar 
afscheid in de Vredebergkerk. Verhalen klonken over haar levenslust, gastvrijheid, haar interesses, humor, 
verwondering en dankbaarheid. Met hart en ziel was zij verbonden met de geloofsgemeenschap. Een vast 
vertrouwen droeg haar, ook toen haar geest achteruitging en zij haar man zo miste. Draag mij als een zegel op 
je hart, als een zegel op je arm, sterk als de dood is de liefde. Trouwtekst van Ada en Wim en tekst waarover 
gedachten klonken. Op begraafplaats Noord vertrouwden wij haar lichaam toe aan de aarde. Ada werd 

                 95 jaar. (IMP)		

Catrinus Timmer (5 mei 1930 – 6 december 2025)
Rien groeide op in een hecht bakkersgezin en ging ook zelf naar de vakschool in Wageningen en werkte later 
bij Clappers in Arnhem. Rien was een rustig, warm mens. Met hart voor de bakkerszaak. Samen met Dini, op 
wie hij erg trots was, kreeg hij vier dochters en bouwden zij aan hun eigen bedrijf, dat floreerde met meerdere 
winkels. Na het werkzame leven kwam er vrije tijd met reizen en hobby’s. Toen na een val bleek dat Rien zijn 
leven zou gaan loslaten keek hij vol dankbaarheid terug. Voor de gekregen kansen, de ervaren verbondenheid 
en voor zijn geloofsvertrouwen dat hem sterkte, ook in moeilijke periodes. Verlangend naar zijn Heer, stond er 
boven zijn rouwkaart. Zijn kist werd gemaakt door kleinzoon Chiel. Na een mooi afscheid in de 

                          Vredebergkerk werd hij begraven op de Koningsakker. Rien werd 95 jaar.  (IMP)	 	

Willemina Arendina Zoerink (13 maart 1931 – 2 januari 2026)
Mien Zoerink was het maatje van Margret Mantes, meer dan 50 jaar verbonden. Lieve tante van zoveel neven 
en nichten, die bij Mien en Margret altijd welkom waren. Mien werd geboren in Heerde. En ging later naar 
Oosterbeek. Met veel plezier en grote inzet was ze werkzaam in de zorg. In onze gemeente was ze actief in het  
bezoekwerk. Ze was graag onder de mensen. Open minded, genietend. Mien werd 94 jaar. Op vrijdag 9 januari 
was de dankdienst voor haar leven in de Vredebergkerk. Daarna is Mien begraven op natuurbegraafplaats 
Heidepol. De sneeuw lag nog op de velden. Boven de rouwkaart stond: ‘Er valt geen mus uit Zijn hand’. Een 
woord van geborgenheid. Het was een vertrouwen dat Mien haar leven lang vergezelde. (MN)	 	

Petronella Maria Post (8 februari 1931 – 5 januari 2026)
Nel woonde vanaf haar jeugd in Oosterbeek, lang aan de Van Toulon van der Koogweg. Ze was met hart 
en ziel leerkracht op de basisschool, wist de kinderen ook te boeien met bijbelverhalen. Nel was heel positief 
ingesteld, creatief en vol levenslust en humor. Ze had mooie contacten en vriendschappen, ging graag reizen, 
mooie kleren te kopen, vrienden te bezoeken. Zolang het ging kwam ze naar de kerk, trouw en betrokken, net 
als haar ouders. Nel overleed in de Sonnenberg, na een bijzonder mooi en rijk leven. Veel betrokken zorg kreeg 
zij van Hans en Mieke. In de Vredebergkerk dankten we voor haar leven en zongen haar lijflied ‘k stel mijn 
vertrouwen op de Heer mijn God’. We begroeven haar bij haar ouders. Nel werd 94 jaar. (IMP)
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Elizabeth van der Waal – van der Linden (17 juli 1945 – 19 januari 2026)
Ella werd geboren op Rotterdam-Zuid, als enig kind. Ze was heel geliefd, kon goed leren en kreeg thuis haar 
maatschappelijke betrokkenheid mee. Met Arie kreeg zij twee kinderen en gaf, als predikantsvrouw, ook eigen 
invulling aan leven en (vrijwilligers)werk. Anderen tot hun recht laten komen vond ze heel belangrijk, als mens, 
als jurist. Met Arie reisde ze veel en bewoonde een appartement in Doorwerth voor als ze in Nederland waren. 
Arie overleed in 2020. Ella zocht en vond haar weg verder. Tot ook zij achteruitging en uiteindelijk haar leven 
heeft losgelaten. Bij haar afscheid in de Oude Kerk was de liturgie met zorg door haar samengesteld. Het 
w(W)oord was belangrijk voor haar. Zorgvuldigheid en fijngevoeligheid daarin. Ze had er fiducie in, 

                 vertrouwen, dat ze bij God thuis zou komen. Ella werd 80 jaar. (IMP)		

Helena Elisabeth Kuiken–Haasnoot (9 december 1928 – 21 januari 2026)
Heleen groeide op in Katwijk aan Zee en was van jongs af aan ondernemend en sportief. Zij werkte later als 
secretaresse van de burgemeester in Katwijk. Samen met John kreeg zij twee kinderen, Dirk en Petra, die zij 
met veel liefde en zorg grootbrachten. Het gezin woonde achtereenvolgens in Doorwerth en Oosterbeek, waar 
zij gelukkige jaren beleefden. Toen de zorg toenam, gingen Heleen en John in ‘Het Beekdal’ wonen in Heelsum. 
Daar is Heleen, liefdevol omringd door haar dierbaren, in alle rust overleden. Tijdens haar afscheidsdienst 
werd gelezen uit 1 Kor. 13 en klonk het lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ bij haar begeleiding naar 
crematorium Moscowa. Heleen werd 97 jaar. (MP)	 	

Adriaan Hendriks (15 augustus 1932 – 27 januari 2026)
Adriaan was een echte Oosterbeker, bekend en geliefd in het dorp. Gericht op relaties en verbinding, die hij 
ook binnen de kerk wist te leggen. De oorlog maakte hij heel bewust mee. Hij vertelde daar veel over, soms 
heftige verhalen. Net als zijn vader ging hij als metselaar de bouw op. Hij was een fanatiek sporter en zette 
zich in voor VV Ostrabeke. Hij kon goed regelen, was gul, barmhartig, had humor. Een harde werker. Met 
Nienke uit Bolsward kreeg hij drie kinderen en ging graag naar Friesland. Adriaan hield van (eigentijdse) 
muziek, die ook klonk bij de dankdienst in zijn geliefde Oude Kerk, waar hij 66 jaar geleden trouwde. We 
zongen ‘vaste rots van mijn behoud’. Voor hem dierbaar beeld, en ondergrond in zijn leven en de 

                 laatste moeilijke periode. Nu geborgen bij God. Adriaan werd 93 jaar. (IMP)	 	
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Hèt gezicht bij 
iedere uitvaart

Ook in uw
woonplaats!

uitvaartverzorgingrutgerstroink.nl 

UITVAARTVERZORGING

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in de regio

Voor meer informatie over onze dienstverlening 
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefoon 026-333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Utrechtseweg 220, 6862 AZ  Oosterbeek (hoofdkantoor)
Kamperdijklaan 6, 6866 BR  Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT  Wageningen

24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services:
- Buitenschilderwerk	 - Binnenschilderwerk
- Beglazing/ glaszetten	 - Behangen
- Wandafwerking	 - Houtrot sanering
- Restauratie-werken	 - Spuitapplicatie
- Periodieke controles 

Strodorpsweg 7, 6861 EN Oosterbeek, Tel. 026 3342520
 info@berendsenschilderwerken.nl

DE IJZERWARENHANDEL

Oosterbeek:
Weverstraat 15,
Tel. 026-333 22 52

Velp:
Hoofdstraat 200
Tel.: 026-361 89 95

Voor sieraden en reparaties

Con Vogel
Sieraden - atelier

Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek
Tel.: (026) 334 13 21

BEHANG | GORDIJNEN

RAAMDECORATIE

TAPIJT | LAMINAAT

PVC VLOEREN | VINYL

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek
Telefoon (026) 33 33 435

E-mail vantuil@colorsathome.nl
www.colorsathome-oosterbeek.nl

Ariese Vastgoed-
onderhoud B.V.
Bij ons kunt u terecht voor 
vakmanschap op gebied van:
• �Binnen- en buitenschilder-

werk
• �Restauratie/renovatie en 

reparatie
• Glaszetten
• Behangen (ook vliesbehang)
• Spuitwerkzaamheden
 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl
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Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de secretaris 
van de Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor 
de contactgegevens
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Woorden doen ertoe

Een engel op aarde
In dit stukje staan uitspraken 
en levenswijze van mijn moeder 
centraal. Ze hebben me gevormd 
tot wie ik ben. Mijn moeder 
bracht haar kindertijd door op 
Java. Haar vader was daar hoofd 
van de Hollands Chinese school 
en verspreidde samen met ds. 
Merkelijk het evangelie onder de 
Javaanse en Chinese bevolking. Dit 
heeft haar geloof gevormd. Mijn 
moeder sprak over Jezus als een 
heel bijzondere vriend.

Ze leerde me dat iedereen 
mag zijn wie hij is en uniek is. 
Haar levensmotto was “Tel je 
zegeningen”. Die bleef ze tellen 
ondanks al het verdriet dat op 
haar levenspad kwam. Ze deelde 
haar zorgen in gebed met haar 
God. Veel van haar kinderen 
en kleinkinderen zijn niet meer 
gelovig.

Ze zei: “Het zijn allemaal 
liefdevolle mensenkinderen, Gods 
kinderen. “Iedereen komt boven 
met of zonder Gids”. Ze was voor 

mij en vele anderen een engel op 
aarde.

Carla Leen

Woorden zijn bepalend
Is dat werkelijk zo? In het Drents 
bestaat een gezegde: schelden, 
schelden doet niet zeer, als je 
me slaat krijg je het dubbel weer 
(terug) en soms denk je, ach het 
zijn maar woorden, dus laat maar. 
Maar dit is niet de werkelijkheid, 
woorden zijn alles bepalend in ons 
leven en ze zijn speciaal bepalend 
als je de woorden niet verwacht.

Wat mij trof in één van de 
bijbelverhalen is Zacheüs, die in 
de boom zittend, onverwacht door 
Jezus wordt geroepen, omdat Jezus 
met hem wil spreken over zijn 
leven. Zacheüs had die woorden 
zeker niet verwacht en misschien 
waren ze wel bepalend voor zijn 
verdere leven.

Zo gaat het ook in ons leven. Je 
kunt geraakt worden door een 
compliment van iemand waarvan 

je het helemaal niet had verwacht. 
Het mooie hiervan is dat die 
woorden heel lang in je hoofd 
blijven doorzingen. Woorden doen 
ertoe, laten we ze liefdevol en vaak 
gebruiken.

Henk Brouwer

Woorden geven richting
Ik sta er niet elke dag bij stil, maar 
woorden hebben mij gevormd. 
Warme woorden maken me blij, 
bemoedigende woorden geven 
richting op momenten van twijfel 
en soms maken woorden me 
juist ook onzeker of verdrietig.  
Wanneer iemand echt naar me 
luistert en met zorg reageert, voel 
ik ruimte en vertrouwen.

Woorden komen voort uit wat er 
in mij leeft.  Ze zijn soms vluchtig, 
maar ze hebben kracht om op 
te bouwen of af te breken, om te 
helen of te kwetsen. Het positieve 
benoemen is voor mij belangrijk: 
zien wat goed gaat, wat groeit, 
wat hoop geeft. Dit lukt helaas 
niet altijd. Op momenten dat mijn 
gedrevenheid en enthousiasme 
sterk zijn kunnen mijn woorden ook 
scherp en directer worden. In mijn 
geloof leer ik dat God spreekt met 
aandacht en geduld, en dat Zijn 
woorden niet losstaan van liefde. 
Dat voorbeeld wil ik volgen, hoe 
lastig dat soms ook is.

Tijd nemen en soms echt even 
stilstaan bij de ander, de ander 
te zien en te horen dat kan mij 
oprecht blij maken. Woorden 
doen ertoe in het geven en in het 
ontvangen.

Henrita Woudenberg

G
em

eenteleden aan het w
oord

Elke bijEen heeft een ander thema. In iedere bijEen staat de 
rubriek: Gemeenteleden aan het woord. Er wordt nauwkeurig 
gezocht wie we over het onderwerp van bijEen kunnen bevragen. Ik 
ben heel blij dat er bijna altijd met enthousiasme wordt gereageerd 
op de vraag om aan een interview mee te werken. Ook deze keer 
was dat het geval. Aan drie mensen is gevraagd om een situatie 
onder woorden te brengen waarbij het voor hen heel duidelijk was 
dat woorden ertoe doen. Daar zijn drie heel verschillende, mooie 
verhaaltjes uit voortgekomen. Allemaal bijzondere illustraties van: 
Woorden doen ertoe.
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De Goede Week begint op Palmzondag. Dan vieren 
we in de Vredebergkerk, samen met de kinderen die 
palmpaasstokken zullen maken. Tegelijkertijd wordt 
ook het contrast duidelijk van het welkom voor Jezus 
dat stokt en stopt. 

In de verstilde ruimte van de Oude Kerk leven we 
in de Goede Week op een intense manier toe naar 
het paasfeest. Als we Pasen vieren raken we aan de 
kern van ons geloof: we vieren de trouw van God 
aan mensen en aan de wereld. Het feest van de 
opstanding van Jezus mag allereerst een hoopvol 
feest zijn. Tegelijkertijd gaat er een hele passie aan 
dit feest vooraf. In de drie dagen voor Pasen lopen 
we mee met Jezus, die vanuit zijn roeping de beker 
van het lijden helemaal heeft leeggedronken. En waar 
ook ons leven door het donker kan gaan, wordt ons 
toegezegd en toegezongen dat er licht zal zijn.

Op Witte Donderdag vieren we samen de Maaltijd. 
In die Maaltijd en aan het einde daarvan krijgen we 
een idee van de verbinding die Jezus voor ogen heeft. 
We horen hoe hij zijn leerlingen onderwijst over de 
weg van dienen en delen. En op die weg vóórgaat: ‘Ik 
ben in jullie midden als iemand die dient’. 

Op Goede Vrijdag volgen we Jezus in zijn 
laatste uren. Van verlaten worden, tot bespotting, 
veroordeling en kruisiging. We beseffen dat zijn lijden 
raakt aan het lijden van de wereld, ons eigen lijden. 
We lezen over deze laatste gang van Jezus uit het 
Lucasevangelie - afgewisseld met ingetogen liederen. 
U wordt uitgenodigd om van huis een eigen bloem 
mee te brengen en die aan het einde van de liturgie 
bij het kruis (in het koor) te leggen. We verlaten in 
stilte de kerk.

Op Stille Zaterdag beginnen we ingetogen. We 
zingen, we zijn stil, we bidden. We wachten op het 
paaslicht dat binnengedragen wordt. De Heer is 
waarlijk opgestaan! Zingend verwelkomen we het 
Licht en de Hoop die daarmee gegeven is. Licht dat 
terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons 
blijft. In deze nacht klinken traditioneel lezingen over 
schepping en uittocht, herschepping én opstanding. 
We denken terug aan onze doop door het doopwater 
aan te raken en zeggen dank aan de Levende. 
We eindigen met de aloude paasgroet: ‘De Heer is 
waarlijk opgestaan. Halleluja’.

Welkom om de gang door de liturgie in de Oude Kerk 
mee te maken in deze dagen. Aan deze vieringen 
werken diverse mensen uit onze gemeente mee. De 
vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag 
beginnen om 19.30 uur, de Paaswake op Stille 
Zaterdag begint om 21.30 uur. 

Paasmorgen in de Vredebergkerk
Op de paasmorgen vieren we dat het licht overwint: 
opgewekt en opstandig mogen we verdergaan. We 
lezen het paasevangelie uit het evangelie naar Lucas: 
Lucas 24:1-12. En natuurlijk zullen we volop zingen. 
Graag tot ziens in de liturgie.

ds. Martine Nijveld, ds. Irene Pluim 

Paaswakeviering in Wolfheze

Traditiegetrouw is er dit jaar in Wolfheze weer een gezamenlijke paaswakeviering van de Protestantse 
Gemeente en de geestelijke verzorging van Pro Persona. Voorgangers zijn Joke van de Repe en ds. Taco Bos. 
Welkom zaterdagavond 4 april om 20.30 uur in de Opstandingskerk op het terrein van Pro Persona.
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In de Nieuwsbrief van de GroeneKerken (januari 2026) vertelt 
projectleider Carla Dik-Faber dat de GroeneKerkenBeweging (waar 
ook onze gemeente deel van uitmaakt) dit jaar wil werken met de 
drie woorden ‘Vertraag, verwonder, vier’. Drie zachte woorden die 
tegelijkertijd een krachtig tegengeluid vormen. En uitnodigen tot 
een andere manier van leven.

Groene dienst in de Veertigdagentijd: ‘Heel de aarde’

Passend bij deze viering kunnen 
we de kunstexpositie ‘Heel de 
aarde, beeldend bewogen met de 

Vertragen is misschien wel de 
meest radicale daad van deze 
tijd. Het betekent weigeren mee 
te doen aan een systeem dat 
alles opjaagt en uitput. In die 
vertraging groeit verwondering. 
Verwondering over een 
sneeuwklokje dat door de koude 
grond breekt, over vogels die 
hun weg feilloos vinden, over de 
kwetsbare kracht van alles wat 
leeft. En vanuit de verwondering 
zorgen en vieren we: samen eten, 
delen, leven. 

In een wereld vol zorgen is vieren 
een daad van hoop. 
Vertraag, verwonder, vier! Niet als 
takenlijst of stappenplan, maar als 
levenshouding. Zo gaan ook wij 
weer een groene dienst vieren: op 
zondag 22 maart.

A
ctiviteiten

schepping’ bezoeken, een landelijk 
rondreizende kunstexpositie. Lees 
meer op de volgende pagina!

D
iensten en vieringen

Kerklunch

Op dinsdag 17 maart bent u 
vanaf 11.45 welkom voor de 
paas-kerklunch. Aanmelden kan 
tot en met 15 maart bij Rike 
van den Berg (026 3341387 of 
vandenbergrike92@gmail.com). U 
kunt doorgeven dat u graag wil 
worden opgehaald (met of zonder 
rollator).

Op 21 april zal Hannie Luiten 
vanuit de werkgroep Groene 
Kerk aandacht vragen voor de 
tentoonstelling “Heel de Aarde” 

Thee met Thema

Voormalig IKON-pastor Bram 
Grandia vertelt op 22 februari 
over een veranderend perspectief 
door ontmoeting met Palestijnen 
en kritische Israëliërs.

Bas van Helden spreekt op 22 
maart over de Islam, nu we ook 
van deze religie veel inwoners in 
ons land hebben. Hoe heeft deze 
godsdienst zich ontwikkeld en wat 
zijn de wortels. Wat betekenen de 
verschillende stromingen en hoe zit 
het met die Shariawetgeving. 

Op 26 april is het thema 
Veerkracht in watervoorziening 
met als inleider Adriaan Mels, 
hoogleraar Watertechnologie en 
Stedelijke Circulariteit aan de 
WUR.

Alle drie bijeenkomsten vinden 
plaats in de Remonstrantse kerk 
en de aanvang is 16.00 uur.

die tot eind april te bezoeken is in 
kerkgebouw De Bron in Renkum. 
Hierover kunt u in deze bijEen 
meer lezen. We starten dan om 
11.00 uur, inloop vanaf 10.45 uur. 
Aanmelden kan bij Rike tot en met 
19 april. 

Bent u nog nooit bij onze kerklunch 
geweest? Geef uw naam door 
aan Rike en kom gewoon eens 
meelunchen. Van harte welkom! 

Rike, Philippine en Kathy. 

Collecteren

Bij de kindernevendienst collecteren we elke zondag voor een vast goed 
doel: de afgelopen tijd voor de aanschaf van moderne kooktoestellen 
om het leven van vrouwen in Bangladesh te vergemakkelijken. We 
hebben € 750 opgehaald. Momenteel bedenken we een nieuw goed 
doel. Mocht u nog goede ideeën hebben, laat het ons weten!

Inge
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Bij diaconaat gaat het vooral om 
doen, vaak om heel praktische 
zaken. Denk aan koken voor 
daklozen, taalles geven aan 
vluchtelingen, voorlichting geven 
over duurzaamheid, chauffeuren 
bij de Voedselbank of geld 
inzamelen voor de Voedselbank, 
Paasgroeten schrijven voor 
gedetineerden of brieven schrijven 
voor Amnesty enzovoort. 

Heel veel gemeenteleden doen 
diaconaal werk en zetten zich zo in 
voor mensen in de knel, dichtbij of 
verder weg.

Zijn woorden in het diaconale werk 
belangrijk? Of gaat het alleen 
om de daden? Ja, het gaat vooral 
om het doen maar wanneer de 
ander ons vraagt waarom we ons 
zo inzetten voor bijvoorbeeld de 
Voedselbank of voor daklozen, wat 
zeg je dan? 

Uit ervaring kan ik zeggen dat 
wanneer je vertelt dat we als 
kerk samen met anderen een 
noodfonds beheren en iets willen 
betekenen voor een ander, dan 
roept dat respect op. Zo zien en 
horen mensen dat gelovigen niet 

alleen op zondag naar de kerk 
gaan maar ook midden in de 
maatschappij staan en daar van 
betekenis willen en kunnen zijn.

Het levert mooie gesprekken op 
wanneer je kunt verwoorden dat je 
probeert de oproep van Jezus “Heb 
je naaste lief’ concreet gestalte te 
geven.

Diaconaat gaat vooral over doen 
maar woorden kunnen soms ook 
heel belangrijk zijn.

Jannie van Doorn

Diaconie is en blijft: opkomen voor mensen in de knel en voor 
degenen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Elk gemeentelid 
is “diaken” en daarom wordt iedereen uitgenodigd zijn of haar 
bijdrage te leveren. Niet alleen door het geven van geld en 
goederen maar ook door zich in te zetten voor onze medemens.

Diaconale geldwervingsactie

Dit jaar heeft de diaconie 
een eigen geldwervingsactie 
opgestart aangezien een 
bijdrage voor de diaconie nu 
geen onderdeel meer is van 
de Actie Kerkbalans, zoals dat 
tot nu toe in onze gemeente 
gebruikelijk was.   

Naast de kerkbalansbrief en 
-folder kreeg u ook een enveloppe 
van de diaconie met het verzoek 
om een jaarlijkse gift te geven.

Wij hopen dat u ingaat op deze 
uitnodiging.

Meer informatie vindt u op 
onze website: https://www.pkn-
oosterbeek-wolfheze.nl/doneren

Op deze pagina staat ook de 
verantwoording van de giften 2025 
van de ZWO en de kwartaalgiften 
van de diaconie. 

Machteloos toekijken hoeft niet
Dagelijks horen en zien we op allerlei plekken in 
de wijde wereld onrust en conflicten. Dat kan ons 
machteloos maken, maar dat hoeft niet. 

In onze kerkgemeenschap proberen we die wereld 
niet te vergeten en ook te kijken naar wat wij kunnen 
doen. De werkgroep ZWO, die aandacht vraagt voor 
wereldwijde vragen, zoekt bijvoorbeeld een secretaris 
en een voorzitter. Ook de Renkumbrede werkgroep 
Amnesty deed op pagina 10 in de vorige bijEen een 
oproep voor menskracht.

Machteloos toekijken naar wat er in de wijde 
wereld gebeurt, is niet nodig. Informeer naar de 

werkzaamheden van deze werkgroep ZWO en 
Amnesty en doe mee.

Kijk ook op onze website op de subpagina talenten 
en vacatures onder de hoofdbutton Organisatie.
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Expositie Heel de Aarde

Het kunstenaarscollectie ArsProDeo maakte 23 
kunstwerken en in samenwerking met de landelijke 
GroeneKerken reist deze expositie door Nederland.
Deze reizende expositie “Heel de aarde” is van 
half maart tot eind april te bezoeken in het 
kerkgebouw De Bron, Utrechtseweg 93 te Renkum.

De Groene Kerken in Doorwerth-Heveadorp, Renkum-
Heelsum en Oosterbeek-Wolfheze organiseren 
deze tentoonstelling die in de hierboven genoemde 
periode te bezichtigen is elke woensdag, zaterdag 
en zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en 
vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Groepen 
kunnen op afspraak komen.

Je kunt genieten van kunstwerken in verschillende 
disciplines: Schilderijen, tekeningen, collages, 
sculpturen, keramiek, textiel, installaties en video-werk. 
De kunstwerken tonen onder andere de gebrokenheid 
van de mens, de hoop te midden van de teloorgang 
van de aarde, de schoonheid van de schepping en de 
problematiek van vervuiling en ons klimaat.

De kunstwerken nodigen uit tot nadenken over wat er 
gaande is en hoe wij kunnen bijdragen aan een aarde 

waar het goed toeven is, ook voor de generaties na 
ons. Kijk ook op www.arsprodeo.nl 

Op zondag 22 maart zal er in de morgendienst 
aandacht zijn voor het thema van deze 
tentoonstelling. Daarnaast is het natuurlijk is ook 
mogelijk om voorafgaande of na een bezoek een 
gezamenlijk gesprek of activiteit over deze expositie 
te organiseren.

Ook zoeken wij minimaal 15 mensen die een dagdeel 
gastvrouw/heer willen zijn bij deze tentoonstelling.

Meer weten over bovenstaande, neem contact op met 
Wil van Egmond (06 1553 3666) of Greet Visser(026 
333 7166) of groenekerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Over ZWO

Waar denk je aan bij ZWO? De nadruk ligt vaak op het diaconale- 
en ontwikkelingswerk. De zending komt er tegenwoordig wat 
bekaaid af, wie doet er nog aan zending …. Zending was: van ons 
uit werken naar de “derde wereld”, zieltjes voor de kerk winnen 
enzovoorts.

Maar wat we steeds meer zien is 
de wederkerigheid van zending. 
Dat bleek onder meer bij het 
bezoek in mei 2024 van een 
delegatie van de presbyteriaanse 
kerk in Rwanda. Hoe de blijde 
boodschap terugkwam. Hoe de 

kerk zich inzet voor vrede en 
verzoening na de genocide van 
1994, liefde tegenover haat.  
We herinneren ons de vruchtbare 
gesprekken tussen gemeenteleden 
en de Rwandese mensen, de 
inspirerende overdenking van 

ds. Pascal Bataringaya tijdens 
de pinkstermanifestatie bij de 
Bernulphuskerk. 

De “derde wereld” heeft ook een 
boodschap voor ons, van liefde, 
van bemoediging, van vergeving 
voor de ergste wreedheden, van 
wederopbouw.
Dan is de cirkel van geloof, hoop 
en liefde rond.

Daarmee is het werk van onze 
kant niet af: we moeten de 
inspanningen van de Rwandese 
kerk blijven steunen. De Rwandese 
regering is de kerken lang niet 
altijd goed gezind maar de kerken 
geven niet op. 

En zo heeft het begrip zending 
met de wederkerigheid een volle 
en eigentijdse invulling gekregen. 
Zending, over en weer!

Gerard Batterink
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Nieuwe voorzitters en een 
jeugdouderling, alle reden tot 
dankbaarheid. Wij wensen jullie 
een goede, zinvolle tijd toe. Alle 
drie de nieuwe kerkenraadsleden 
hebben een cursus gevolgd om hun 
taak zo goed mogelijk te kunnen 
vervullen.

Nu zijn we nog op zoek naar 
een voorzitter voor de kerkgroep 
“Diensten en Vieringen”. Dan zou 
de kerkenraad compleet zijn.
Binnen de kerkenraad zijn we 
de afgelopen maanden bezig 
geweest met het vernieuwen van 
het beleidsplan. Nu de nieuwe 
voorzitters bevestigd zijn willen 
we voortgang maken met het 
uitwerken van dit plan. Zodra het 

vernieuwde plan concrete vormen 
gaat aannemen, zullen we u als 
gemeente ook op de hoogte 
brengen.

Ook zal er binnen de kerkenraad 
nog gesproken worden over het 
Avondmaal. Het is belangrijk 
dat wij als gemeente dit kunnen 
vieren in de geest van Gods 
woord, passend binnen onze 
gemeente. Dat bleek ons ook uit 
de reacties tijdens de gemeente-
informatieochtend op 11 januari.

Jarenlang is Greet Meijer als 
voorganger actief geweest 
bij rouwdiensten binnen onze 
gemeente. Dit deed zij met veel 
positiviteit en volle overgave. Nu 

heeft zij echter aangegeven dat 
het tijd wordt om te stoppen. 
Greet, hartelijk dank voor je 
inzet al die jaren. Dank dat we 
een beroep op je mochten doen 
wanneer dit nodig was. Het ga je 
goed.

De komende tijd gaan we met 
elkaar weer op weg naar Pasen, 
op 22 februari is de eerste zondag 
van de Veertigdagentijd. Op 5 
april vieren wij het Paasfeest. 
De Heer is waarlijk opgestaan. 
Halleluja.

Namens de kerkenraad, Jenneke 
Bal-Oosterbeek, scriba

Zondag 25 januari was de viering waarin “gezegend en gezonden”, ons 
jaarthema weer volop tot uiting kwam. Twee ambtsdragers verlieten de 
kerkenraad: Pieter Stolwijk en Cathrien Batterink. Dank voor al jullie 
inzet de afgelopen acht jaren, het waren goede jaren voor ons als kerk. 
Drie nieuwe ambtsdragers werden bevestigd: Peter van Dijk, Janneke 
de Vries en Anne Minnema. 

Pa
st

or
aa

t Nieuwjaarsbijeenkomst bezoekmedewerkers

Irene Pluim opende na koffie, thee en zelfgebakken 
cake de avond met een lied. Daarna gingen we in 
groepjes uiteen om met elkaar van gedachten te 
wisselen aan de hand van drie vragen:

1.	 Hoe gaat het in je wijk(je)?
2.	 Waar loop je tegenaan?
3.	 Waar krijg je energie van?

Na een half uur konden we vaststellen dat we vooral 
positieve verhalen hebben gehoord. Bij een hapje en 
een drankje werden nog meer verhalen met elkaar 
gedeeld. En waar het aan gespreksstof schortte, 
hielpen de vraagkaartjes die Martine Nijveld had 
meegenomen. Zo kwamen we weer wat meer over 
elkaar te weten. 

Om half tien werd de avond afgesloten. De 
Kerkgroep kijkt met plezier terug op deze avond en is 
blij en dankbaar voor zoveel positieve energie!
Om ons werk goed te blijven doen, zijn we op zoek 

naar mensen die om willen zien naar een paar 
adressen in een buurtje. Wil je meer weten neem 
contact op met Nanda Jansen of Christien Heinen.

Ondanks griepvirussen, sneeuwval en gladheid mochten we 29 januari zo’n 20 bezoekmedewerkers 
ontvangen op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Kerkgroep Pastoraat. 
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Kennismaken met ...

Anne Minnema
Jeugdouderling

Na heel wat omzwervingen wonen 
wij weer in Oosterbeek. Als kind 
was dit al mijn kerk. Wij zijn 
hier getrouwd en ook toen wij in 
Zimbabwe woonden, kwamen we 
hier op verlof. Bijvoorbeeld om 
onze twee kinderen te dopen.

Zij groeiden op in Houten waar 
we zo’n 30 jaar woonden. In die 
tijd was ik werkzaam voor de 
Wereldwinkels en later voor Terre 
des Hommes. In beide functies 
had ik te maken met winkels en 
vrijwillige medewerkers.
 
Toen ik 52 was, werd het tijd voor 
wat anders. Ik heb mij om laten 
scholen tot meubelstoffeerder. 
Ik werk drie dagen per week als 
stoffeerder, pas één dag op onze 
kleindochter en doe mantelzorg 
voor mijn vader en schoonmoeder.

Gelukkig is er ook nog tijd om als 
jeugdouderling me in te zetten 
voor de jeugd en de jeugdwerkers 
van onze gemeente. Een geweldig 
mooie ploeg betrokken mensen, die 
een belangrijke rol spelen in deze 
kerk.

Janneke de Vries
Duo-voorzitter kerkenraad

Mijn naam is Janneke de Vries en 
ik ben geboren in 1969 in (toen 
nog) Vreeswijk en later vertrokken 
naar Amsterdam om geneeskunde 
te studeren. Tot halverwege 
vorig jaar heb ik met veel plezier 
gewerkt als arts-microbioloog.

In 2005 ben ik getrouwd met 
Frans Verduyn Lunel en hebben 
we ons gevestigd in Oosterbeek. 
We maken graag wandel- en 
fietstochten (en soms langlaufend) 
om van de natuur te genieten.

Ik ben opgegroeid in een heel 
betrokken Gereformeerde 
Bondsgemeente. In Amsterdam 
heb ik me aangesloten bij een 
Schots Presbyteriaanse kerk, 
waar ik me thuisvoelde bij de 
internationale en ruimdenkender 
sfeer met ook prachtige Engelse 
muziek (een ander belangrijk 
thema in mijn leven). 

De kerk is voor mij een plek van 
geloof, ontmoeting en zorg voor de 
naaste, waar we elkaar werkelijk 
mogen zien.

En hier wil ik, samen met Peter en 
de hele kerkenraad, graag aan 
meebouwen!

Peter van Dijk
Duo-voorzitter kerkenraad

Ik ben Peter van Dijk en mijn 
partner is Ria Kersbergen. Wij 
wonen samen aan de Jagerskamp 
en wij ervaren dat als een heerlijke 
plek. Ik heb ook een woning in 
Arnhem – dat is mijn “werkpaleis”.  
Ria en ik hebben allebei drie 
kinderen – samen zes – en met alle 
aanhang en (bonus)kleinkinderen 
erbij staat onze teller inmiddels op 
13!

In het dagelijks leven werk ik als 
Commercieel Manager en MT–lid 
voor een Ingenieursbureau dat 
diverse vestigingen heeft door 
heel Nederland: ik ben dus veel 
“en route”. Samen met Ria ben ik 
verheugd in Oosterbeek te mogen 
wonen en kerken. Wij genieten 
van de omgeving, de cultuur en de 
geschiedenis. 

Graag willen wij helpen “tillen” met 
van alles in de Vredebergkerk. Dat 
ik nu duo-voorzitter mag zijn past 
dus prima in ons plaatje.  



Automobielbedrijf 
G. Westerhof

Jacobaweg 30
6862 HG Oosterbeek
Tel.: 026 - 333 22 27

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek 
T: 026 334 20 37

E: vragen@autohooijer.nl

Verkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s, alle 
merken
Verzorging van totaal 
onderhoud van uw auto

Uw partner voor
verduurzaming

www.cornelissenbv.nl
026 - 44 33 644

W. Klaassen & Zn. B.V. Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek 
026-333 54 41 www.w-klaassen.com

TUINONTWERP - AANLEG ON-
DERHOUD - BESTRATING

DEALER SERVICE DEALER

026 334 1047 www.libris.nl/meijerensiegers

Meer informatie? Ga naar www.dudokstudios.nl

 www.oudekerkoosterbeek.nl

Stichting Vrienden 
Oude Kerk 

- WORD VRIEND -

mobiel 0611 223759
vast 026 8811166
Weverstraat 134

6862 DT Oosterbeek
info@wandelhoveniers.nl
www.wandelhoveniers.nl

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de 
secretaris van de Kerkgroep 

Beheer

zie p. 19 voor de 
contactgegevens

Uw advertentie 
hier? 

Neem contact op met 
de secretaris van de 
Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de 
contactgegevens

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de 
secretaris van de Kerkgroep 

Beheer

zie p. 19 voor de 
contactgegevens



Woord dat ons oproept echt te leven,

woord van de Heer, dat leven is.

Veelkleurig licht, wil ons omgeven,

dan krijgt ons leven beter zicht.

Veelstemmig woord, wij willen horen

wat U ons nu te zeggen heeft.

Uit: Geroepen om te zingen
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Zondag 8 maart, internationale vrouwendag
Een betere toekomst voor meisjes in 
achterstandswijken in Egypte. Meisjes in kwetsbare 
wijken groeien op in onveilige omstandigheden, 
zonder toekomstperspectief. Ze kunnen vaak niet 
naar school, krijgen te maken met kinderarbeid, 
huiselijk geweld en vroege huwelijken. Met het You 
are Beautiful-project ondersteunt Kerk in Actie 
meisjes in Caïro en omgeving. De meisjes krijgen 
onderwijs, medische zorg en bescherming, terwijl 
hun ouders leren over de rechten en mogelijkheden 
van hun dochters. Zo krijgen meisjes de kans om 
hun zelfvertrouwen te versterken en hun toekomst te 
veranderen.

Datum Tijd Waar Wat Informatie
elke 
donderdag

10.00 – 
12.00 

Vredebergkerk Inloophuis, kerkcafé voor ontmoeting en een 
luisterend oor

Greet Meijer

maandag 
t/m vrijdag

09.00 – 
18.00

Vredebergkerk
zij-ingang

Stiltekapel

22 feb. 16.00 Remonstrantse 
kerk

Thee met Thema. Een veranderd perspectief 
door ontmoeting met Palestijnen en kritische 
Israëliërs

Frédérique Roelofsen

23 feb. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Openbaring, de voleinding mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans

26 feb. 20.00 Vredebergkerk Gespreksgroep “Het Nu van geloven” Martine Nijveld
16 mrt. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Apocalyptiek in de kunst, toen en 

nu
mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans

17 mrt. 11.45 Vredebergkerk Paas-kerklunch Kathy Jansen
22 mrt. 16.00 Remonstrantse 

kerk
Thee met Thema. De Islam: oorsprong, 
ontwikkeling en plaats in de wereld

Hannie Nusselder

26 mrt. 20.00 Vredebergkerk Gespreksgroep “Het Nu van geloven” Martine Nijveld
21 apr. 11.00 Vredebergkerk Kerklunch. Hannie Luiten over expositie “Heel 

de Aarde” in De Bron in Renkum
Kathy Jansen

9-11 april 
13-15 april

PDC De 
Herberg

Leven met verlies 026-334 2225 www.
pdcdeherberg.nl

26 apr. 16.00 Remonstrantse 
kerk

Thee met Thema. Veerkracht in 
watervoorziening

Leo van Weele

A
ge

nd
a

Zondag 5 april, Pasen
Onderwijs geeft kansarme kinderen in India toekomst. 
Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder 
in India. Veel Dalit-kinderen komen op school niet 
mee omdat ze met de nek worden aangekeken. Of 
ze stoppen door armoede vroegtijdig met school om 
te werken. De organisatie Cards begeleidt kinderen 
(terug) naar school. Cards helpt kinderen via 
‘balabata’s’: buitenschoolse activiteiten waar kinderen 
via huiswerkbegeleiding meer zelfvertrouwen krijgen, 
waardoor schoolprestaties verbeteren. Ook praat de 
organisatie met ouders over het belang van onderwijs 
en ondersteunt hen om meer inkomen te verdienen, 
zodat kinderen niet hoeven te werken. 

Autodienst:
In de zondagsbrief kunt u lezen wie er dienst heeft 
op de betreffende zondag.
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Vredebergkerk
Van Toulon van der Koogweg 3
6862 EB Oosterbeek

Oude Kerk
Benedendorpsweg 134
6862 WP Oosterbeek

Ds. Irene Pluim
06 1050 6090
ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
 
Werkgebied: ten zuiden van de Utrechtseweg en 
adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek. 
Vrije dag: woensdag

Ds. Martine Nijveld
06 1673 3742
ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Werkgebied: ten noorden van de Utrechtseweg en 
adressen in Wolfheze. 
Vrije dag: woensdag

Kerkelijk Bureau
026 3333 094
kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Postbus 26, 6860 AA, Oosterbeek

Bezoek: van Toulon van der Koogweg 3, 6862 EB, 
Oosterbeek; op donderdag 10.00 - 11.30 uur 

Kerkenraad
Voorzitters: dhr. Peter van Dijk (06 1511 6572) en mw. 
Janneke de Vries (06 1448 7301)

Scriba: mw. Jenneke Bal-Oosterbeek (06 2503 7321; 
scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Beheer
Voorzitter: dhr. Kas Klein (026 3336 756)
Secretaris: mw. Helma Kip (026 3342 282; 
kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 60 RABO 0373 7266 86 t.n.v. CvK Prot. 
Gemeente Oosterbeek-Wolfheze

Kerkgroep Communicatie
Coördinator: mw. Andrea Gnoth (06 4000 4144; 
communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Diensten en Vieringen
Coördinator: vacature 
(diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter: mw. Hannie Nusselder (026 3342 296; 
diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Secretaris: dhr. Gerard Groot Zwaaftink 
(026 7370 410; diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie 
Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze 

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter: dhr. Gerard Batterink (06 4235 6712; 
zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie 
Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, o.v.v. ZWO

Kerkgroep Jeugd
Coördinator: mw. Anne Minnema (06 4087 3456; 
jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Pastoraat
Secretaris: mw. Nanda Jansen (06 1387 4349; 
pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Vertrouwenspersoon Veilige Gemeente 
mw. Anne Veenstra (06 4280 3204; anneveenstra.
vertrouwenspersoon@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

De redactie doet zijn uiterste best om van alle teksten en foto’s de 
rechthebbende te achterhalen. Hebt u toch nog vragen, laat het de redactie 
weten.

Inform
atie over de Protestantse G
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bijEen is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. 
Komend nummer loopt van 30 april t/m 2 juli 2026. Inleveren kopij uiterlijk 15 april 
om 20.00 uur aan kerkblad@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl. De redactie behoudt zich 
het recht voor lange stukken in te korten. Giften: NL38 RABO 0373 7266 94, Prot. 
Gemeente Oosterbeek-Wolfheze Kerkblad. Redactie: Jannie van Doorn, Anneke 
Kardol, Joep Boonekamp - van Lit, Hannie Luiten, Joke Weening Drukker: Editoo.

Zondagsbrief: zondagsbrief@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl (webredactie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bevestiging
ambtsdragers

Kerkdiensten
Zondag 22 februari 2026, eerste 
zondag in de Veertigdagentijd 
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. M.E. Nijveld

Zondag 1 maart 2026, tweede 
zondag in de Veertigdagentijd
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. I.M. Pluim

Zondag 8 maart 2026, derde 
zondag in de Veertigdagentijd 
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. M.E. Nijveld

Zondag 15 maart 2026, vierde 
zondag in de Veertigdagentijd
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. I.M. Pluim, Avondmaal

Zondag 22 maart 2026, vijfde 
zondag in de Veertigdagentijd
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. M.E Nijveld

Zondag 29 maart 2026, 
Palmzondag
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. I.M. Pluim

2 april 2026, Witte donderdag
Oude Kerk, 19.30 uur,
ds. I.M. Pluim en ds. M.E. Nijveld,
Avondmaal

3 april 2026, Goede Vrijdag
Oude Kerk, 19.30 uur,
ds. I.M. Pluim en ds. M.E. Nijveld

4 april 2026, Stille Zaterdag, 
Paaswake
Oude Kerk, 21.30 uur,
ds. I.M. Pluim en ds. M.E. Nijveld

Opstandingskerk (Pro Persona), 
20.30 uur, ds. T.M.C. Bos en 
mw. J. van de Repe

Zondag 5 april 2026, Pasen
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. M.E. Nijveld

Zondag 12 april 2026 
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. J.A.D. van der Boon, 
Hummelo	

Zondag 19 april 2026 
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds.  I.M. Pluim	

Zondag 26 april 2026 
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. M.E. Nijveld

Zondag 3 mei 2026 
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. M.E. Nijveld, Avondmaal

De diensten in de Oude Kerk en de 
Vredebergkerk worden uitgezonden 
via de kerktelefoon; en via internet: 
www.kerkomroep.nl, zoek op 
plaatsnaam Oosterbeek en op 
Vredebergkerk / Oude Kerk 

Andere diensten of vieringen:
Het Schild: elke eerste zondag van 
de maand om 19.00 uur

Opstandingskerk: zondagmorgen om 
10.30 uur (Pro Persona)

De Molenberg: elke tweede dinsdag 
van de maand om 10.45 uur

De Sonnenberg: elke eerste 
donderdag van de maand om 18.30 
uur. Op 9 april is er een viering met 
Avondmaal.

Bernulphuskerk: elke woensdag om 
19.00 uur oecumenisch avondgebed 
(Raad van Kerken) 

Remonstrantse Kerk: elke 
vrijdagmiddag van 12.00 - 12.20 uur 
Coventrygebed (Raad van Kerken)

Doopkaarsen 
Jula Grootheest en 

Jochem Hoekstra Volkskerstzang
Oudejaarsavond

viering


